Daar komt de 3
bruid. Met aan !
haar sleep een ‘
dreinende peuter
en in haar armen
een slapende
baby..Hoe is

dat, het feest van
je leven met je
grut erbij?
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PAPA & MAMA
GAAN TROUWEN!
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« hme




Op het bruggetje dat precies halverwege de huizen lag
waar we vroeger ieder woonden, ging hij ineens voor
me op zijn knieén. Of ik met hem wilde trouwen. Een
voorbijfietsende moeder met peuter voorop lachte en
riep: ‘Kijk, die mensen gaan trouwen!” En dat gingen
we ook. Met onze zoon van drie in een groen fluwelen
colbert en onze dochter van ruim een half jaar in een
prachtige feestjurk.

Ooit was dat niet het plan. Trouwen met je kinderen er-
bij was niet iets wat ik voor ogen had. Ik had het gezien
op het huwelijk van een vriendin, die haar jawoord gaf
met een huilende dreumes op haar arm, die niet meer
bij oma op schoot wilde en al helemaal niet stil was.
De rest van de dag liep oma achter het meisje aan, dat
duidelijk overprikkeld was door alle indrukken, men-
sen en het overslaan van haar middagslaapje. Als het zo
moest, trouwde ik liever niet. Want ik zou hét moment
nict laten verpesten door gedrein of een poepluier. En
ik zou ook mijn kinderen zo'n drukke dag zonder volle
aandacht van papa en mama niet aandoen, zo dacht ik.
Toen ontmoette ik Antal, vijf jaar geleden op een fes-
tival. Het was liefde, en vooral ook voortplantingsdrift,
op het eerste gezicht. Met hem wilde ik een kind - en
hij voelde dat gelukkig net zo. Iets meer dan een jaar
later, we hadden net een huis gevonden om samen in te
gaan wonen, bleek ik zwanger van een zoon. Aan een
huwelijk hadden we geen seconde gedacht.

EEN ACHTERNAAM Dat is ccht icts van onze

generatie. Waar onze ouders over het algemeen nog
keurig getrouwd aan kinderen begonnen, zijn wij daar
een stuk minder strike in. Trouwen is voor veel jonge
ouders geen must meer, nu het geloof geen grote rol
meer speelt en je zonder boterbriefje ook veel kunt re-
gelen voor je kinderen (zie kader). In 2014 had bijna
35% van alle kersverse baby’s samenwonende ouders in
plaats van getrouwde, blijkt uit cijfers van het CBS. On-
der eerste kinderen is dat aantal nog groter, ruim 40%.
Ter vergelijking: in 1990 had nog maar één op de tien
pasgeborenen ongetrouwde ouders. Toch kiezen sa-
menwonende ouders er na de geboorte van het tweede
of volgende kind vaak wel voor om te trouwen, aldus
het CBS. Dat ziet weddingplanner Wiesje Hallewas
van Wedding & Planning ook: ‘Het merendeel van de
bruidsparen die ik begeleid heeft al kinderen. Sommige
vrouwen vinden het op een gegeven moment verve-
lend dat ze als enige in het gezin een andere achter-
naam hebben en willen daarom trouwen. Anderen zien

Ook hun feestje

Tips van weddingplanner Wiesje
Hallewas voor een geslaagde

bruiloft met kinderen:

¥ Regel een oppas! Het kost wat,

maar dan worden jouw kinderen en

die van de gasten de hele dag vermaakt
en verzorgd. Kan oma ook lekker de
dansvloer op. Lanounou.nl heeft

professionele nanny’s speciaal voor
de grote dag, zij stellen ook een
kinderdraaiboek samen.

% Denk na over een goede locatie
die ook kindvriendelijk is.

* Geef je kinderen een rol: laat ze
bruidskinderen zijn, rozenblaadjes
strooien of de ringen aangeven.

* Maak voor je dochter een mini-
trouwboeket of geef je zoon dezelfde

das als zijn vader.

¥ Maak tasjes voor de kinderen met
spelletjes, lekkers en knutselspullen,
zodat ze wat te doen hebben.

% Zorg dat je tijdens de ceremonie
niet wordt afgeleid door de kinderen,

want dit is wel jullie moment.

het huwelijk als een mooie manier om de nieuwe fase
in hun leven, die met kinderen, te markeren.’

Dat gold ook voor ons. Toen afgelopen april onze
dochter werd geboren, in ons spiksplinternicuwe koop-
huis, krabden we onszelf op het hoofd. Wat als een van
ons onder een bus zou lopen? Hoe moest dat dan met
onze bloedjes? En het huis? We hadden samen twee
kinderen, voelden ons op alle fronten enorm verbon-
den en toch waren we op papier eigenlijk helemaal niks
van elkaar. We merkten dat we graag ten overstaan van
iedereen luidkeels ‘ja’” tegen elkaar wilden zeggen. Om
écht bij elkaar te horen en dat te vieren. Dat gevoel
was versterkt doordat we ouders waren geworden en
leek niet te kunnen worden ingelost met een samen-
levingscontract of een geregistreerd partnerschap. Ook
al is het voor de wet zo goed als hetzelfde (zie kader).
En dat het dan maar geen grootse bruiloft zou worden,
omdat al ons geld in ons nieuwe huis zat, soit. Het
was een gezamenlijke beslissing, zonder romantisch
aanzoek, maar dat gaf niet. We gingen trouwen. Dus
op een mooie dag in juni stonden we, mét kinderen,
aan de balie van het stadskantoor om in ondertrouw
te gaan. Dat romantische aanzoek kwam er uiteindelijk
toch. De dag voor ons huwelijk. Op ons bruggetje.

GEZINSCEREMONIE Ook bij Thera Knop-

perts (36) en man Koen (38) wakkerde het ouderschap —»
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‘Juist in deze pittige
tijd met twee kleintjes
wil hij stilstaan bij
onze liefde’

58 oudersvannu.nl

een zekere trouwlust aan. Ze waren eerder nooit van
plan te trouwen, ook niet toen ze hun kinderen Elin (5)
en Olaf (3) kregen. Thera: “Toen ik zwanger was van
Elin sloten we een geregistreerd partnerschap. Alles
was zo goed geregeld. Wat zou trouwen nog toevoe-
gen? Maar toen ging Koen tjdens een weekendje weg
ineens voor me op de knieén! Totaal onverwacht. Hij
wilde toch écht met me wouwen. Want, vond hij, we
zaten met een peuter en een baby in de pittigste tijd
van ons leven, een periode waarin veel stellen elkaar
kwijtraken. Koen wilde daarom pas op de plaats maken,
stilstaan bij onze relatie, bij de vraag waarom we samen
ziin en waarom we samen Kinderen hebben. Door de
kinderen is de noodzaak om samen te zin en te blijven
immers groter dan ooit geworden. Daar wilde hij maxi-
maal aandacht aan geven in de vorm van een huwelijk.
Ik vond dat ontzettend moot. In augustus 2014 zin we
getrouwd met een ceremonie die in het teken stond
van ons hele gezin. Het ging voor mij niet alleen om
Koen en mij, maar om ons allemaal.’

Weddingplanner Wiesje Hallewas herkent dat. ‘De
bruidsparen met kinderen hebben vaak een andere
beleving van het huwelijk dan kinderloze stellen. Met
kinderen sta je nou eenmaal anders in het leven, het
huwelijk krijgt daardoor een andere lading, is veel meer
doorleefd. Dat zie 1k ook terug in de ceremonies, waar
kinderen vaak nauw bij betrokken worden. Door ze bij-
voorbeeld een eigen trouwakte te laten ondertekenen,
waarmee ze 0ok een soort getuige worden. Of door ze
iets te laten zeggen of zingen. Bij gezinnen gaat het niet
meer alleen om het jawoord van man en vrouw, de hele
ceremonie krijgt een diepere laag.” Zo mogen de twee
dochters van Hannah Roelofs (36) van zeven en vier
ook bruidsmeisje zijn als hun ouders komend voorjaar
gaan trouwen. Hannah en Allerd (40) kozen er bewust

voor pas te trouwen toen hun dochters waren geboren.
‘De meiden zijn een beetje boos dat ik niet in een witte
prinsessenjurk trouw. Die hoort er voor hen echt bij. Ze
zijn geindoctrineerd door Disney: trouwen is de hele
dag romantisch in elkaars armen dansen.” Hannah werd
al in 2011 door haar vriend gevraagd, maar ze namen
ruim de tijd om naar het huwelijk toe te groeien. Tk ben
heel blij dat het nu zover is. Dat onze kinderen al wat
groter zin en het bewust meemaken, vind ik geweldig.
Hert maake het allemaal extra bijzonder, al kost het wel
meer denk- en planwerk.’

KLEIN, MAAR FIJN E¢n ding is zeker: geen
blije kinderen, geen blije huwelijksdag. Thera had daar-
om van alles voor ze geregeld. ‘Het was voor hen ook
een spannende dag, waarbij ze in het middelpunt van
de belangstelling zouden staan. Daar wilde ik veel aan-
dacht aan geven, het moest voor hen ook een feest wor-
den. Ik had wat vriendjes voor ze uitgenodigd, er waren
knutselspullen en ik had een uitgebreid schema ge-
maakt wie wanneer verantwoordelijk zou zijn voor Elin
en Olaf. Dan hadden wij onze handen vrij om echr te
kunnen genieten van onze dag. Om gejengel te voorko-
men kregen alle kinderen in het gezelschap een grote
hartjeslolly, zodar ze tijdens het jawoord lekker stil zou-
den zitten likken. Dat werkte uitstekend!”

Mijn eigen nachtmerrie om ‘ja’ te moeten zeggen met
cen huilend kind op mijn arm werd goddank ook niet
bewaarheid. Onze zoon Olaf annex ringenjongen was
keurig stl en opende met verve het ringendoosje voor
ons. Onze dochter Elin zat, zo bewijzen de foto’s, met
cen stralende lach naar ons te kijken. We trouwden
expres ‘s ochtends, zodat ze nog even konden slapen
voordat we voor een borrel met 25 gasten naar ons fa-
voriete restaurant in het bos gingen. Daar hadden ze
een speelkeukentje voor onze zoon, dus terwijl wij naar
speeches en liedjes luisterden, roerde hij in potten en
pannen. Even later rende hij met een stok als zwaard
over het voor hem zo bekende terras. Onze dochter
sliep in een aparte kamer, ideaal. Het was een klein,
maar fijn feest, dat zeker niet te veel vroeg van onze
kinderen. We hebben veel rekening mert ze gehouden,
bijvoorbeeld door na de borrel thuis te eten, zodat ze in
hun eigen omgeving konden bijkomen van alle drukre.

KOORTSIGE HUWELIJKSNACHT Onze

trouwdag leek in niets op de grote buitenbruiloft die ik
ooit voor ogen had. Met kampvuren, barbecues en



(Goed geregeld
Trouwen véérdat je kinderen hebt is het
makkelijkst als je alles geregeld wilt hebben
wanneer die kinderen er komen. De vader
is dan meteen ook de juridische vader en
daarmee wordt het kind automatisch de
wettelijke erfgenaam van beide ouders.
Bovendien heeft de vader vanzelf het gezag
en dat betekent dat hij mag meebeslissen
over belangrijke zaken als schoolkeuze,
medische behandelingen, verhuizingen, etc.
Ten slotte is het tussen jullie onderling ook
goed geregeld, want je bent automatisch
elkaars erfgenamen, tenzij je iets anders
vastlegt in een testament. Wil je liever niet
trouwen, dan zijn er deze opties:
Samenlevingsovereenkomst Dit is een
schriftelijk stuk, dat je samen of bij de
notaris kunt opstellen als je samenwoont.
Daarin maak je afspraken over bijvoorbeeld
inkomsten en uitgaven en de verdeling van
bezittingen. In een samenlevingsovereen-
komst kun je elkaar niet benoemen tot
erfgenaam. Daarvoor moet je een testament
laten opmaken. Daarin kan ook staan wat
er met de kinderen gebeurt als jullie komen
te overlijden. Let op: bij een samenlevings-
overeenkomst moet de vader het kind nog
wel erkennen en het gezag aanvragen op
www.rechtspraak.nl.

Geregistreerd partnerschap Hierin zijn

de erkenning van de kinderen, het gezag

en de erfenis automatisch geregeld, op
dezelfde manier als bij een huwelijk. De
partnerschapsregistratie wordt niet door
alle landen erkend.

Ouderschapsplan Wat voor overeenkomst
je ook hebt, ouders die samen het gezag
hebben en uit elkaar gaan, zijn verplicht om
een ouderschapsplan op te stellen. Daarin
regel je alles rondom de zorg voor de
kinderen, het contact en de alimentatie.
Een vader is altijd alimentatieplichtig,

ook als hij het kind niet erkend heeft.

Als twee vrouwen samen een kind hebben
en ze zijn getrouwd of geregistreerd partner
én er is sprake van een anonieme donor,
dan zijn ze beide automatisch de juridische
moeders. Is er een bekende donor, of zijn
de vrouwen niet getrouwd of geregistreerd,
dan moet de ‘meemoeder’ het kind eerst
erkennen en daarna het gezag aanvragen
bij de rechtbank. Net als bij ongetrouwde
heterostellen dus.

M.MV. BRENDA VAN HA EN, FAMILIERECHTADV AAT IN DEN HAA

kamperen, met al onze vrienden, veel drank en muziek.
Maar dat maakte niet meer uit. Zo'n bruiloft was nou
eenmaal onmogelik met de kinderen erbij. En juist
onze kinderen maakten ons kleine, knusse huwelijk zo
betekenisvol. Meer dan een trouwerij zonder kinderen
was geweest, zo voelde het. We trouwden niet alleen
voor onszelf, maar vooral ook voor hen. ‘De wereld
draait allang niet meer om ons tweeén,” beaamt ook
Hannah. ‘Dat maakt een huwelijk plannen ergens juist
makkelijker, want we zijn alle bullshiwt voorbij. Dus ik
bedoel: besteden we tweeduizend euro aan ringen of
gaan we van dat geld met zijn vieren op vakantie? Ik
weet het antwoord wel. Kinderen maken je nuchter en
geaard en nog meer verbonden met anderen.” Thera
zou daarom elk jaar wel willen trouwen. ‘Met name de
weg naar het huwelijk toe vond ik zo mooi. We voerden
intense gesprekken over het leven en de liefde, waarom
we bij elkaar zijn, waar we heen willen met elkaar en
over hoe we dat samen met de kinderen konden doen.
Om daar bij stil te staan moet je momenten creéren en
trouwen is daarvoor uitermate geschikt. Voor je het
weet ben je weer in het gewone leven verzand.

Eh ja. Dat ondervonden mijn kersverse echtgenoot en
ik aan den lijve, op de avond van ons huwelijk. Geheel
onverwacht lagen onze beide kinderen snotterend en
met loeihoge koorts in bed. “Te ziek om bijopa en oma
te logeren, zoals het plan was. En dus vierden wij ons
huwelijk niet tot diep in de nacht met onze vrienden in
de kroeg, waar we hadden afgesproken, maar lagen we
keurig op tijd in bed, na een rondje neusspray en cen
paar zetpillen. Eigen schuld, hadden we maar moeten
trouwen voordat er kinderen waren. @

ik mijn bruiloft

00it voor ogen had. <

Hetwas beter”’

trend

oudersvannu.nl 5()




